
 

 

De Emmaüsparochie  
wacht op een nieuwe pastoor 

Beste parochianen van de Emmaüsparochie, 

Zoals u weet is pastoor Maagd per 1 februari 2024 benoemd tot pastoor van 
de St. Martinusparochie in Groningen. Op 11 februari heeft hij afscheid 
genomen. Hoe is een en ander geregeld nu er geen priester in de 
Emmaüsparochie is en wij wachten op een nieuwe ? 

Hieronder praten wij u graag even bij hoe de zaken voorlopig geregeld zijn. 

 

In het vorige Klaverblad (op pagina 9) heeft het Pastorale Team u op de hoogte 
gebracht van de veranderingen in het vieren van de liturgie die de vacatureperiode na 
het vertrek van Pastoor Maagd met zich meebrengt. Kort samengevat: geen 
doordeweekse vieringen meer, vieringen van Woord en Communie in de tehuizen, 
minder weekendvieringen en een nieuwe aanvangstijd van 10 uur op zondag. De 
bisschop heeft toegezegd, regelmatig met ons de H. Eucharistie te willen vieren en daar 
zijn we heel dankbaar voor. Als dat voorkomt, vieren we polderbreed. Onze 
dankbaarheid geldt ook voor de toezeggingen van de voorgangers uit de parochianen, 
die een flinke stap extra zullen zetten om het nieuwe zondagsrooster mogelijk te 
maken. En pastor Wiebe Mulder, die heeft toegezegd om pastor Ten Wolde bij ziekte en 
vakantie te vervangen.  

Het Bisdom heeft ons half januari een waarnemend pastoor toegewezen: vicaris-
generaal Peter Wellen. We zijn heel blij dat hij deze taak op zich wil nemen. Hij heeft 
aangegeven, zoveel mogelijk bij de vergaderingen van het Parochiebestuur aanwezig te 
zullen zijn om zo de vinger aan de pols te houden, en regelmatig teamgesprekken met 
pastor Ten Wolde te zullen hebben ter ondersteuning.  Gezien de omvangrijke taken die 
hij verder nog heeft is dit een hele ruimhartige toezegging, en een grote steun.  

We gaan als Emmaüsparochie een priesterloze periode tegemoet als het om het 
gewone pastoraat gaat. Dat betekent dat er ook voorzieningen zijn getroffen voor de 
bediening van de sacramenten.   

Voor de H. Sacramenten van Doopsel, huwelijk, ziekenzalving en biecht is het de 
bedoeling, dat u contact opneemt met pastor Ten Wolde. Zij zal dan proberen, met één 
van de priesters van ons bisdom te regelen dat het sacrament gevierd kan worden. 
Pastor De Zwart van de Christoffelparochie heeft toegezegd, deze assistentie te willen 
en kunnen bieden. Het is niet de bedoeling, dat u zelf rechtstreeks contact opneemt 
met deze priester.  

 

 

 



 

 

Tenslotte: pastor Ten Wolde krijgt het waarschijnlijk wel druk, maar is vast van plan om 
het pastoraat in heel de parochie goed te behartigen. Dat gaat allereerst over 
uitvaarten, maar ook de pastorale zorg bij ziekte en rouw hebben prioriteit. Schroomt u 
alstublieft niet om te bellen/ mailen, voor uzelf of voor iemand om wie u zorg hebt. 
Inhoudelijke begeleiding van groepen is ook altijd mogelijk, mits voldoende op tijd 
aangegeven. Catechese aan kinderen, die zich voorbereiden op hun eerste H. 
Communie en het H. Vormsel gaat gewoon door. Bestuurlijk en organisatorisch zal 
pastor Ten Wolde zoveel mogelijk aan de bestuursorganen van de 
geloofsgemeenschappen overlaten (Locatieraad en pastoraatsgroep van de H. Geest, 
Ireneüsberaad en Michaëlberaad).   

In de polder houden we wel van uitdagingen, en dit is er eentje. Samen zetten we de 
schouders eronder, en met een beetje humor en relativeringsvermogen komen we een 
heel eind. We hoeven het tenslotte niet alleen te doen, we blijven Emmaüsgangers: de 
Heer gaat met ons mee – het is Zíjn kerk!  

Pastor Nelleke ten Wolde 

06-51109960 

pastortenwolde@gmail.com 
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